
 

 
 

 

Kom met ons samen genieten van een heerlijke maaltijd in de grote Paroza zaal. 
 
 

Wat staat op het menu? 

- Heerlijk soepje 

- Hoofdschotel bestaande uit gerookte en gekookte zalm, gekookt tongscharrolletje, 

aardappelsalade en groenten krans 

- Dessert 

 

 Een vegetarische maaltijd is eveneens mogelijk; duidt dit onderaan aan. 
 

 Dranken ter plaatse verkrijgbaar aan heel democratische prijzen! 
 
 
 
 

De prijs voor deze volledige maaltijd is nog steeds € 25,00 per menu  

 
De maaltijd start tegen 12:15; u bent welkom in de zaal vanaf 11:30 u  
(of aansluitend na de zondagsviering om eerst mee een kopje koffie te drinken) 

 
(Maaltijden afhalen kan ook, duidt dit dan aan op de bestelbon) 

 
 
 

BESTELBON:  Naam:  ..................................................................... 
 

 
   Bestelt voor:  ...... personen ;    geeft in totaal.......... € 
 
 
□ Wij wensen graag voor …. personen de vegetarische versie. 
 

□ Wij wensen de bestelling af te halen om elders aan tafel te gaan. 
 
Je kan je bestelling op één van volgende manieren plaatsen; tot en met maandag 2 oktober: 

� cash betaling met je bestelbon, na de zondagsviering bij de PT leden,  
 of op dinsdag tussen 10.00 en 12.00 u op het parochiesecretariaat (kerk via ingang Paroza) 
� via overschrijving op rekening BE81 0834 6632 9624 van Trinidadplus; mail je 
 bestelbon / bestelling dan naar drievuldigheid@skynet.be  



Wie is Filip Cromheecke? 
Filip Cromheecke, Fidel Donum priester in Porto Velho Brazilië, werkt nu enkele maanden op 
zijn nieuwe parochie Sint-Jozef Arbeider. Hij heeft de verschillende gemeenschappen en 
parochianen al beter leren kennen en is dankbaar en blij voor het hartelijke onthaal en de 
groeiende deelname van de parochianen aan de activiteiten. In ‘De kleine Prins’ zijn 
driemaandelijks tijdschrift schrijft hij het volgende: 
 
In het hospitaal Johannes Paulus II dat vlak bij de hoofdkerk van de parochie ligt werken 
vele parochianen als vrijwilliger en worden patiënten bezocht. Er is ook tijd om samen 

eucharistie te vieren. Er is wel een chronisch tekort aan medisch materiaal waardoor 
operaties regelmatig moeten worden uitgesteld en patiënten langer in het hospitaal moeten 
blijven, blootgesteld aan allerlei infecties. Maar dat belet ons niet om aanwezig te zijn daar 

waar mensen het meest behoefte hebben aan een aandachtig oor of een bemoedigend 
woord. En als het wenselijk is, bidden we samen met de patiënt om kracht en genezing. Via 
de gezondheidsraad dringen we erop aan dat het plan om een nieuw hospitaal te bouwen zo 

snel mogelijk in de praktijk zou omgezet worden en dat ze een kapel zouden voorzien. 
Volgens de overheid zou het een kwestie van maanden zijn, maar dat beloven ze al jaren. 
Bewonderenswaardig is het medisch personeel dat ondanks al die beperkingen, dag in, dag 

uit, probeert het beste van zichzelf te geven om de patiënten bij te staan en hun lijden te 
verzachten. We organiseren met hen 's morgensvroeg een gebedsmoment voor de nieuwe 
shift aan de slag gaat. Afwisselend komt een katholieke priester/diaken of protestantse 
dominee het gebed voorgaan. Daarna drinken we samen koffie. 
 
Een andere realiteit die ons bekommert is de openbare vuilnisbelt die op onze parochie ligt 
en waar een 350 families wonen die zoeken naar bruikbaar of recyclebaar materiaal om in 
hun levensonderhoud te voorzien. We bezochten met de parochie de coöperatieve van 
recycleerders en zagen de erbarmelijke omstandigheden waarin deze mensen moeten leven 
en werken. Vooral de kinderen die er moeten leven, bekommeren ons. De parochie heeft er 
een sociaal centrum waar allerlei activiteiten georganiseerd worden in samenwerking met 
andere Ngo's en universiteiten. Zuster Zaira stimuleert er de kinderen om te schilderen en 

boetseren in haar atelier. De verhalen die ze van die kinderen te horen krijgt, doen je haren 
te berge rijzen: kindermishandeling, uitbuiting, seksueel misbruik, drughandel. Het is een 
extreem gewelddadige omgeving die de kinderen reproduceren in de manier waarop ze met 

elkaar omgaan, in hun spelen. 
Je kan je voorstellen, hoeveel geduld en doorzettingsvermogen je moet hebben, om een 
lichtpuntje te zijn voor die kinderen. Anderzijds proberen we via de overheidsinstellingen de 

rechten van de kinderen en jongeren te garanderen. Maar veel krijg je in de praktijk via de 
wet niet voor mekaar. Het gaat om een mentaliteitsverandering waarin kinderen niet langer 
als eigendom van hun ouders worden beschouwd, maar individuen zijn die rechten en 

plichten hebben. 
Er is - pastoraal gezien - een enorme rijkdom op deze parochie. Zo is de gemeenschap 

Geraldo Majella, naar mijn aanvoelen, een model van wat een Kerkelijke Basisgemeenschap 
(CEB's) behoort te zijn: eenvoudige mensen die zich, vanuit hun geloof, organiseren om het 
evangelie van Christus in de praktijk om te zetten. Aandachtig voor de noden van de mensen, 

met een bijbelgroep die elke donderdag ten huize van iemand van de gemeenschap 
bijeenkomt, huisbezoeken van de solidariteitspastoraal, catechese en liturgie. 
Op een avond was ik daar voor de gemeenschapsraad en het gonsde van de activiteiten. Het 
was buiten te doen op het pleintje voor de kerk, want het was frisser onder de bomen: de 
vormelingen zaten daar in een kring, de liturgievoorbereiding in een andere kring, de 
missionaire jeugd in nog een andere kring en het koor repeteerde in de kerk. En alles draait 
op vrijwillige basis, met of zonder priester of diaken. Ieder neemt zijn verantwoordelijkheid 
op en ik dacht aan de Handelingen van de Apostelen (2,42-47) ‘Ze legden zich ernstig toe op 
de leer van de apostelen, bleven trouw aan het gemeenschappelijk leven en ijverig in het 
breken van het brood en in het gebed...’ 
 
Om Filip te steunen met zijn werk in Brazilië organiseren we in de Heilige Drievuldigheid een 
solidaire vis- en veggie-maaltijd op zondag 8 oktober 2023 met de medewerking van 
vishandel Clatervis te Hove. 
 


